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Mededelingen

ADVENT 2025 -GIDSWOORDEN

Verwachting Perspectief Verbonden Bidden Zaaien
Bedachtzaam Licht Enthousiasme Geraakt Kiezen
Omdenken Dromen Wijsheid Eenvoud Vrede Gaan
Verwonderen Ontspannen Heilig Durven Vreugde
Kostbaar Vriendschap Spreken Ruimte

Of natuurlijk een eigen woord!!

In de kerkdienst op eerste Adventszondag zijn we gestart met een persoonlijk
gidswoord voor advent 2025. Waar wil jij je in deze adventtijd op richten? Wat
verlang jij?

We hebben ons gidswoord tijdens de dienst opgeschreven op een klein kaartje.
Zodat je het achter je telefoon, in je agenda, of in je broekzak kan stoppen.
Heb je dit gemist? Dit kun je ook nog thuis doen.

Haal iedere dag dit kaartje even tevoorschijn, en sta stil bij jouw gidswoord.

Ik ben benieuwd wat dit je gaat brengen op weg naar kerst.

Op vierde adventszondag kom ik erop terug.

Ds. Coby de Haan

Kerkdienst 7 december

‘Nu zijt wellekome’, zo begint een bekend oud kerstlied.

Met het project van de kindernevendienst ‘Wees welkom!’ kijken we iedere
zondag door de ogen van een ander Bijbels personage uit naar de redder die
God beloofd heeft. Die komt uiteindelijk op een verrassende manier bij de
mensen: ver van het centrum van de macht, bij herders en dieren en in een
armoedige voerbak.




Wie is er welkom in de kerststal? We gaan het zien. ledere zondag wordt er een
nieuw figuur bijgezet.

Vorige week stond de profeet Jesaja in de spotlight. Die sprak al lang geleden
over de komst van de Messias.

Deze tweede Adventszondag kijken we naar de engel Gabriel.

Hij verschijnt aan Maria en kondigt aan, dat zij zwanger zal worden en moeder
zal worden van het kind van de Allerhoogste.

Zonder zweverig te worden, wat heeft die engel ons te vertellen?

Moet je in engelen geloven om dit te geloven?

Ds. Coby de Haan

Aandacht voor elkaar

Henk Roseboom is geopereerd in het ziekenhuis in Ede. Hij is nu thuis om
verder te herstellen.

Betty Zeeman is nu een jaar onder behandeling om zoveel mogelijk het
kankerproces in haar te remmen. Ze weet dat ze niet meer beter wordt. Ze leeft
in extra tijd. Haar lichamelijke situatie is kwetsbaar. We denken ook aan haar
man John, die voor haar liefdevol, en intensief zorgt. Laten we, ook als de tijd
verstrijkt, trouw blijven in onze aandacht en gebeden voor elkaar.

Ds. Coby de Haan

Dinsdag 2 december is mevrouw Riet Rooseboom geopereerd. Als alles
volgens plan verloopt is ze nu weer thuis. We

wensen haar een goed herstel toe.

Alette van de Lagemaat

Vieren & bezinnenmet Advent

In verwachting
Dit keer geen vrouw voor het voetlicht
maar een man: Jozef.

Wat verwacht hij? En hoe zit het met onze verwachting?
We gaan op ontdekking.
Met kunst, muziek, gesprek en meditatieve momenten.
Doe mee en neem een kort moment
voor bezinning op weg naar Kerst.

Wo 17-12: Jozef - Durf je nog te dromen?

Aanvang & locatie:

Van 19.30-21.00 uur

Kerkenraadskamer, ingang Dennenlaan, Petrakerk.
Graag aanmelden bij ds. Coby de Haan

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging

naar Mees Anbeek.



Bloemschikking op 2e advent

Ook deze adventstijd volgt de bloemengroep het project van Bible Basics.
We kijken uit naar een koning van vrede en recht.

Vandaag volgen we de engel Gabriél die de geboorte van Jezus aankondigt.

Doorpraten op zondag

Heb je na de dienst zin om eens door te praten over wat je heeft geraakt? Wil je
ervaringen en inzichten delen met anderen?

Komende zondag kun je voor de laatste keer, direct na de dienst, in een kleine
groep napraten. Dit doen we in de consistorie/kinderopvang. Het gesprek duurt
maximaal een half uur en is een open ruimte om te delen en te luisteren.

Er staat koffie, thee en iets lekkers klaar.

Je bent van harte welkom meteen na de dienst komende zondag 7december.
Hopelijk tot dan!

Deze zondag is de eerste collecte bestemd voor KIA Diaconaat Libanon
Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het
buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen
achter als hun kinderen zijn
vertrokken. Hierdoor is er veel
vraag naar thuiszorgwerkers.
Dat biedt Libanezen en
Syrische vluchtelingen in het
land de kans om in deze
sector aan de slag te gaan.
Na een thuiszorgtraining
kunnen cursisten vrijwel direct
aan het werk en ook beter
zorg verlenen aan hun eigen
familieleden en buren.

Meer lezen: kerkinactie.nl/thuiszorglibanon
Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op NL14 RABO 0395 1389 06
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Veenendaal o.v.v. Thuiszorg Libanon

Kinderkerstdienst — Petrakerk Veenendaal

Thema: De reis van ezel Ari

24 december | 19:00 — 20:00 uur

Wij nodigen alle kinderen en hun ouders van harte
uit voor onze kinderkerstdienst!

Dit jaar reizen we mee met ezel Ari — een vrolijk en
verrassend kerstverhaal vol muziek, licht en

e verwondering. Samen ontdekken we wat Ari
onderweg meemaakt en wat hij vindt in de stal van Bethlehem.

Kom luisteren, kijken en meebeleven. Een warme avond voor jong én oud!
Tot dan in de Petrakerk!


http://www.kerkinactie.nl/thuiszorglibanon

Samen zingen van Advent en Kerst

T - sErpasdsd  \/olgende week zondag, 14 december, is de
jaarlijkse grote Kerstsamenzang in De Open
Hof! Met honderden mensen uit allerhande
= kerken komen we samen om te zingen voor
# het Kind van Bethlehem. Op het programma
staan mooie klassiekers zoals: Komt allen
1 tezamen, Stille nacht, en natuurlijk het Ere zij
© God.
De samenzang wordt begeleid door Thomas van Kruistum en Erik Westerhout
op de beide orgels van DOH, Jan Huizer bespeelt de trompet. De verbindende
woorden worden gesproken door Ramon Pol. Het belooft een prachtige avond
te worden! We beginnen om 19.30 uur en na afloop is er koffie of thee met iets
lekkers. Van harte welkom!

PGV Wandeling

Zaterdag 13 december 2025, ongeveer 15 km.

Start 9.00 uur bij de Petrakerk. Daarvandaan samen met zo weinig mogelijk
auto’s naar het startpunt van de wandeling (ong. een half uur rijden).

Neem zelf iets te eten/drinken mee voor onderweg.

Opgeven tot vrijdagavond 12 december 20:00 uur per mail aan:
zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl. of telefonisch bij Geert Flobbe
0625577943. Zie verder de laatste Samen Eén.

Vermeld s.v.p. je 06 nummer bij aanmelding en geef aan of je wilt meerijden of
zelf rijdt. In dat laatste geval: hoeveel kunnen er met jou meerijden?

12 en 13 december is er weer het kerstevent in Veenendaal

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 december neemt het belevingstheater je
wandelend mee door het leven van Jezus: van geboorte tot kruisiging en
opstanding. De wandeling start bij het kerstfeest in het heden en gaat naar de
stad Beth Tikvah, gebouwd tegenover de ijsbaan en surfvijver.

Je wordt letterlijk onderdeel van het verhaal, terwijl je langs verschillende
scenes loopt die het verhaal van Jezus -

tot leven brengen. Verleden jaar werd
dit belevingstheater voor het eerst in
Veenendaal georganiseerd. Dit jaar is
de wandelafstand veel korter. Ook zijn
de scenes(ver)nieuw(d) en korter.
Daardoor is het geheel beter
toegankelijk. Ook dit jaar doen weer
veel gemeenteleden uit ZuidWest mee
aan dit kerstevent. Zo wordt de scene
‘Petrus; lopen over water?’ volledig
door ZuidWest bezet. Wilt u het zien?
Koop dan tickets op kerstevent.nl



mailto:zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl
https://www.kerstevent.nl/

Kijkcijfers zondag 30 november

Direct: 99

Opname: 58

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda
zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente

ZuidWest www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.
Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de
digitale nieuwsbrief.
De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan
ook op www.kerkdienstgemist.nl.
Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk
woensdag a.s. worden verstuurd naar
zZw-communicatie@pkn-veenendaal.nl.

% Protestantse Gemeente

41

~
4

4“ “\

g2 h
1 159



http://www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl

